Winterliefde

De wereld wordt stil onder wit tapijt,
elke stap kraakt zacht in de tijd.

Alles vertraagt en het leven wordt zacht,
in sneeuw en ijs ligt pure pracht.

IJs glanst, adem wolkt in de lucht,
de winter lacht, de haast zucht.

Winterpret bederft echt nooit,
behalve als het dooit.

Einde.
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